
Rond twee uur ‘s nachts stortte de Halifax neer. 
Het vliegtuig werd neergeschoten door een Duitse 
nachtjager.
Vijf van de zeven bemanningsleden hadden de 
Canadese nationaliteit. De bemanning was, nadat 
ze hun bommen hadden gelost boven Bremen, op 
de terugweg naar hun basis Marston Moor bij York 
in Engeland. 
Twee bemanningsleden zijn bij de crash 
verongelukt en in Dalfsen begraven. De overige vijf 
bemanningsleden zijn met hun parachute uit het 
vliegtuig gesprongen. Enkelen bereikten Engeland 
weer, maar anderen werden krijgsgevangen 
genomen door de Duitsers en overgebracht naar 
Duitsland. 

Halifax op 26 juni 1942 
neergestort aan de 
Twentseweg 
te Luttenberg



In de namiddag van vrijdag 4 december 1944 ontplofte hier 
een V2, die gelanceerd was vanaf het Sanatoriumterrein te 
Hellendoorn. Deze V2 was afgeschoten op het havengebied 
van Antwerpen, dat al was bevrijd. Van daaruit werden 
de geallieerde legers bevoorraad tijdens het Ardennen 
offensief. De lancering mislukte en boorde zich op deze 
plaats in de grond zonder te ontploffen. Iedereen wilde het 
zelf zien en liep naar deze plek. Plotseling, na ongeveer 
25 minuten, ontplofte deze V2. Op dat moment had het 
moeten neerkomen in Antwerpen. Door deze ontploffing 
zijn hier 19 personen dodelijk verongelukt. Het was vreselijk 
met uit elkaar gereten lichamen, zowel onderduikers als 
Luttenbergers . De jongste was 10 jaar en de oudste 70 jaar. 
Alle namen staan op het monument ter nagedachtenis. 
Elk jaar op 4 mei herdenkt Luttenberg deze tragische 
gebeurtenis.

Ramp met de V2 
op vrijdag 
4 december 1944



Op 18 november 1944 vielen de Duitsers deze villa binnen 
en arresteerden meerdere verzetsstrijders in dit voormalig 
jachthuis. Het Luttenbergs verzet had deze villa als 
onderduikadres in gebruik. Bloemenbos werd verraden en 
de ondergrondse uit Raalte haalde bijna alle onderduikers 
en leden van het verzet weg, maar voor enkelen kwam 
het bericht te laat. Bij een vluchtpoging werd er behoorlijk 
geschoten, doch enkele verzetsstrijders wisten in het donker 
te ontsnappen. Onlangs werd, tijdens een verbouwing, nog 
een nieuw gasmaker van een iemand van de SS ontdekt. U 
kunt dit gasmasker zien, welke pas in 1998 werd gevonden.

Villa Bloemenbos 
schuilplaats van 
het verzet. Ook 
inkwartiering van SS



Het Luttenbergs verzet had haar hoofdkwartier in deze 
boerderij. Hier woonde Johan Veldman. Er werden wapens 
opgeslagen, die via droppings Luttenberg bereikten. Van 
hieruit werden vele sabotagedaden verricht aan wegen en 
aan de spoorlijnen om het de Duitsers zo moeilijk mogelijk 
te maken. Ook zorgde ze voor onderduikadressen en 
voor transport van vliegtuigbemanningen, die hier waren 
neergestort en vaak met parachutes waren geland. Tot een 
groot treffen met de Duitsers is het gelukkig nooit gekomen.

Hoofdkwartier 

van het 

Luttenbergs verzet



Op 10 april 1945 in de morgen kwam vanuit Hellendoorn 
een colonne pantserwagens Luttenberg binnen rijden. 
Bovenop de eerste pantserwagen stond een Canadees met 
een verrekijker in de ene en een mitrailleur in de andere 
hand. In Luttenberg richtten ze tijdelijk een verbindingspost 
in. In de namiddag ging het verder richting het kanaal. In 
de boerderij van de familie Reimink zaten veel Duitsers 
verscholen. Drie pantserwagens openden het vuur op de 
Duitsers in deze boerderij en schuren. Twee Duitsers lieten 
het leven en de boerderij brandde af. De overige Duitsers 
gaven zich over. De boerderij is herbouwd op de huidige 
plek, korter bij deze doorgaande weg.

Canadezen schieten 
boerderij in brand, 
waarin zich Duitsers 
bevonden



Op de terugweg vanaf Bochum, een industriestad, die 
ze zojuist hadden gebombardeerd werd het vliegtuig 
neergeschoten door een Duitse nachtjager, een 
Messerschmitt. Het vliegtuig stortte neer op 13 juni 
om half drie in de morgen. De zeven bemanningsleden 
waren op slag dood en zijn begraven op het kerkhof 
aan de Westdorplaan in Raalte. Het vliegtuig maakte 
deel uit van het 49e squadron RAF en had als thuisbasis 
Fiskerton in Engeland. In 2003 is een herdenkingsbordje 
geplaatst in de nabijheid van de crash. Sinds mei 2021 
wappert de Engelse vlag bij dit herdenkingsbordje op 
de grens van Luttenberg en Mariënheem.

Lancaster ED 584 
neergestort
op 13 juni 1943




